
2022-07-12 Scheveningen strand 
Bij metrostation Meijersplein aangekomen, zaten drie wandelaars al druk pratend op een bankje. Al snel 
kwamen de anderen erbij. Anneke ging rechtstreeks van de Slinge naar metrostation Den Haag 
Centraal en we zouden elkaar daar treffen. Op naar het Noorderstrand met HTM lijn 9, dus halte Zwarte 
Pad. Langs het Carlton Beach hotel, hoera strand en zee! Schuin tegenover het Carlton staat nu een 
architectonisch mooi gebouw dat nog verder ingericht moet worden. Omdat we de situatie daar geruime 
tijd door Corona niet hebben gezien, zien we dat de parkeergarage klaar is, de winkeltjes weer hun 
plaats hebben ingenomen en er daar een groot plein is ontstaan. We willen nu eerst een kop koffie en 
voor sommige ook het wegbrengen van de ochtendthee. De eerste horekaffer wilde ons een lunch 
aansmeren en gaf aan geen koffie te hebben. Dus snel opkrassen. Bij de volgende strandtent werden 
we goed ontvangen, wel straffe prijzen, maar we zaten goed met een fijn uitzicht op strand, zee en pier. 
Daarna de pier in met veel armoedige onderkomens, maar toch gezellig. Met de trap naar het 
bovendek, wel moeilijk met twee stokdames, maar ze sloegen zich er moedig doorheen. Dan boven 
eerst een Belgische verrekijkerman die de 120 junior zeilbootjes (jolletjes) volgde. Het was een 
internationale wedstrijd waar 69 landen aan mee deden. Het reuzenrad was in werking en gingen 
jongeren met een noodgang van de kabelbaan. Ze waren zich al aan het klaarmaken voor het bungy 
jumpen. Vanaf het bovendek van de pier een prachtig uitzicht op Kurhaus, zwemmende en bruinende 
mensen in zee en op het strand en onaangelijnde honden langs de kustlijn. 
De trap naar beneden, waarom is er geen lift en hoe moeten gehandicapten genieten van de pier. 
Er tegenover vis van Simonis. We zaten binnen lekker aan onze kibbeling of broodje zalm met of zonder 
ei. Dan over de boulevard naar de buitenkunst, prachtig en geinspireerd naar de sprookjes van Hans 
Andersen en van Grimm. Daar een foto gemaakt en een niet gelukte foto. Ik hoorde al snel dat 
doorlopen tot aan de haven er bij sommigen niet in zat dus staken we snel de weg over om langs de 
Oude Kerk naar de Keizerstraat te gaan. De winkel van het Leger des Heils en de lunchroom heb ik 
even gemist maar de Keizerstraat is leuk om te zien.Om de hoek zijn we op lijn 8 gestapt naar het 
Gevert Deynootplein. Met HTM lijn 9 die er snel aan kwam en de E-lijn huiswaarts. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Op de pier even ons meten voor de                   
lachspiegel. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 


