
2024-03-13 Royal Delft en TU Delft Hortus Botanicus 

 
We zouden vertrekken met bus 40 vanaf bushalte Rotterdam Centraal achter het Groothandelsgebouw. 
Ik zag alleen Corrie, anderen stonden in de hal van het station, eerst samen op de foto voor het station. 
 

 
 
Met negen dames naar Royal Delft, het voormalige 
Porcelijne Flesmuseum. Een mooie rit langs de Schie. 
Ik zat tegenover Ank en we zagen de voormalige RK 
kerk aan de Burg. Baumannlaan waar nu met behoud 
van de kerkarchitectuur flatjes in geprojecteerd zijn. 
Langs de Petrus Bandenkerk die nu een andere bestemming krijgt. Dan langs de Zweth en de 
Karnemelksebrug waar we gewandeld hebben, langs landgoed de Tempel en dan praten we over een 
beeldentuin waar we geweest zijn, maar niet gezien, we waren al bij Royal Delft. 
 

 
In 

het museum eerst koffie met wat lekkers erbij met 
uitzicht op de binnentuin. Het complex is voor de 
aardenwerk decoratiefabriek opgezet in het 
Nieuwe Bouwen, sommigen dachten aan 
Jugendstil. 
Mooi Delfts blauw, tegels uit de V.O.C.-tijd, 
Koninklijke borden, Nijntje, vazen, figuren te veel 
om op te noemen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kunstenaar was bezig een bord grijsachtig te 
schilderen, die later als hij uit de oven is, een Delfts 
Blauw bord is. An Delftse van geboorte berichtte dat ze 
van de dag genoten had.  
 
Na het museum liepen langs oude TU Delft gebouwen, 
waaronder het Architectuurgebouw naar het TU Delft 
Hortus Botanicus. Even de Rotterdampas laten zien en 
dan de tuin in. Mooi die rotstuin, maar al snel gingen 
we de kas in en waanden we ons in een tropisch regenwoud, prachtige planten en een heerlijke 
temperatuur. Buiten was het hoewel half maart toch nog frisjes. Hierna gingen we langs de Oostpoort 
em liepen naar de Zuidwal. Enkelen stapten daar op bus 40 die er over twee minuten aan zou komen, 
de rest had trek in een lunch tosti of een broodje hete kip. Ze zijn met bus 40 naar huis gegaan, ik pakte 
bus 174 naar Berkl Westpolder om met de metro naar Meijersplein te gaan, waar het Peugeootje stond.   

 
 
 



 

 
 
 
 
 


