
2024-03-19  St. Josephdag en Delfshaven 
Sint Josephdag, o.a. wandelen in de Josephstraat. We stonden zes dames en een heer op het 
Eendrachtsplein. Voor vertrek zag ik Juliette, bewoner van onze woongroep, op de fiets langskomen. 
De Nieuwe Binnenweg in, een man in een grijs pak blijkt een standbeeld van een alternatieveling te zijn. 
Langs de Oud Katholieke “Paradijs” kerk. We praten over katholiek en oud katholiek en over de 
kerkendagen die er vroeger waren, waar je meerdere kerken bezocht van uiteenlopende gezindten. 
We gaan het verpleeghuis Antonius Binnenweg in voor een kop koffie. In de jaren tachtig was ik 
voorzitter van de familieraad, mijn moeder was er toen opgenomen, directeur toen van den Berg en 
hoofd verpleeghuisarts Corstiaanse. Heel verhaal 75 vrijwilligers die dagelijks hand en spandiensten 
verrichten en moeder die zong “U ter eer Lambertus” in de gang. 
We lopen door over de Nieuwe Binnenweg en komen langs een antiekzaak waar de dames extra 
geïntresseerd naar staan te kijken. Dan naar de Josephstraat. In AD had ik een advertentie zien staan 
waar flats voor 352.000 euro te koop stonden. In al die straatjes zijn er doorgangen gemaakt te 
beginnen met het Reinhoudtplein, genoemd naar de reus van Rotterdam 237 centimeter lang die er in 
de buurt woonde en waarvan een standbeeld in het park staat. De volgende doorgang zijn weer huizen 
voor afgebroken, die straat heet danook “Doorbraak”. 
Bij het Reinhoudtplein krijg je een gratis kopje koffie op je Rotterdampas, maar de verhalen bij Antonius 
waren die drie euro wel waard. Verder in de straat een groen speelterritorium voor de jeugd, wel dertig 
kinderen waren aan het spelen, voetbal, wippen, allen blije gezichten in dit buurtje. Op de hoek met de 
West Kruiskade de Delfts blauwe theepot van Anne-Mercedes Langshorst boven de Ijssalon en naast 
verpleeghuis De Leeuwenhoek, in coronatijd zo getroffen. We wandelen door tot het Tiendplein, langs 
het electriciteitshuisje zie je in de verte het stadhuis. We steken over en gaan naar de Claas de 
Vrieslaan, we praten over de bioscoop REX, het zwembad in de Oostervantstraat en gaan 
onaangekondigd langs de Kathedraal HH Laurentius & Elisabeth. Lichtelijk vermoeid stapten we bij 
Café Steijn op lijn 4 met het idee naar Oud Delfshaven te gaan. Jammer de tram maakte een bocht op 
het Heemraadsplein voor de terugweg. Gauw er uit en met de schoentjes verder. Het restaurant aan de  
Voorhaven had een bord buiten staan waar worstenbroodjes werden aangeprijsd. Op de kaart stond 
ook worstenbroodjes en quiches, maar dat hadden ze niet, dus na de koffie nagestaard door laptoppers 
naar MC Donalds. De temperatuur was goed, de stemming ook en er zijn weer afspraken gemaakt voor 
activiteiten en ontmoetingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 


