2024-06-25 Hoek van Holland strand

Met z'n veertienen naar het strand. Afgesproken bij metrostation Beurs en vandaar zit je in 35 minuten in
Hoek van Holland strand. Mijn opa deed honderd jaar geleden onderhoud aan het Maasstation en het traject
naar Hoek van Holland terwijl zijn vrouw de slaghbomen van station Kralingseweg bediende. Onderweg is er
veel te zien, waar we al eens de steden, zoals Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en hun musea bekeken
hebben. Ook kwamen langs de Maeslandtkering, twee Eiffeltoren lange pijlers die het westen behoeden van
wateroverlast. Bij de kering is ook een interessant museum, voor de meesten iets te ver om te lopen.
Aangekomen bij het strand gingen de dames op de foto. Al snel ploften we neer voor een kop koffie of
cappuccino zonder taart. Inmiddels was de temperatuur gestegen naar plus 25. Dit keer liepen we niet richting
de pier maar na enige tijd hoorde ik patatverhalen en bij Senang voelde we ons senang om een hapje te
nemen, zoals patat met, kroket of Senang burger. Via de duinen zijn we terug gewandeld naar het
metrostation.

Onderweg de bloemen die je vooral in het duinengebied aantreft. Ook wat duinplassen met kwakende kikkers,
en typische ANWB paddenstoelen. Goed weer, goede stemming.
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