
2025-05-13 Zuiderpark en Tante Sjaar 
 
Met zeven dames vanaf metrostation Zuidplein langs AHOY. Hier was een logistieke expositie over 
bulkgoederentransport. Jaren terug heeft zoon Erik meegewandeld toen we ook langs AHOY liepen. 
We gingen het Zuiderpark in en sloegen linksaf, gingen de brug over en kwamen op het 
avontureneiland. We lopen om het meer heen en strijken bij het Turkse restaurant NIRVANA buiten, 
een beetje in de schaduw voor een kopkoffie,  neer. 

Dan gaan we naar de Kromme Zandweg en daar 
zagen we een ons bekende medewerker van 
Tante Sjaar op de fiets, waar we een praatje mee 
maakten. We steken de Dorpsweg, of heet het 
dan al Groene Kruisweg, over en lopen langs 
restaurant De Olifant. We gaan langs de 
stellingmolen De Zandweg uit 1723, waar 
Leendert en Jelle als vrijwilligers nog graan 
malen. 
Even verder is onze lunchplek Tante Sjaar, 
waarbij Sjaar natuurlijk staat voor de wijk 
Charlois. 
Marion en Lex waren rechtstreeks naar het 
restaurant gekomen, dus met z`n tienen zaten we 
buiten heerlijk te eten en te praten. Het 
seniorenijsje was wel heftig. Echt een mooi weer 
wandeling en verder met lijn twee naar de metro 
en naar huis.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


