
2025-06-10 Hoek  van Holland 
We vertrokken vanaf metrostation Beurs en binnen veertig minuten stonden we twaalf man/vrouw sterk 
met onze schoenen in het Hoek van Hollandse zand. Het was niet warm en winderig en al snel gingen 
we bij Villa on the Beach voor koffie en de meesten voor cappuccino. We wandelde door met gelukkig 
de wind in de rug voorbij de surfschool en wandelde we naar de duinen, en dan rechtsaf en toen 
konden we niet verder of we hadden de zelfde weg terug moeten gaan. De stelconplaten waren bedekt 
met een laag zand. Terug gelopen en een eind verder naar rechts richting metrostation. Mooie natuur 
mooie planten en kikkers die hun best deden van zich te laten horen. Gebeld met een restaurant voor 
de lunch en met de metro naar Hoek van Holland Haven bij de Stena Line. In het restaurant waren we 
eerder geweest, restaurant Saam. Toen we er binnen gingen was een grote tafel al voor twaalven 
gedekt. Daniel en Demie hielpen ons perfect. Verschillende gerechten maar toch snel op tafel. 
Er werd nog gezongen omdat ik binnenkort tachtig word, kreeg een tas met kaarten mee, thuis uit te 
pakken. Ik sloot af met een kop koffie met een brandende fakkel, gejuich en een korte toespraak. 
Van Sonja kreeg ik foto`s en nog een van Jopie, die morgen mee gaat naar Dordrecht. 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 


