
2025-07-08  Scheveningen 
Met het Peugeotje naar metrostation Meijersplein. We hadden afgesproken rechtstreeks naar Den Haag 
te gaan. Met z`n zevenen stapten we in lijn 9 naar Scheveningen. Niet bij het Circustheater (het minder 
weer programma), maar bij het Kurhaus stapten we uit. Naar de boulevard werden we wel verrast door 
de  flinke wind, maar geen windkracht 6 zoals voor de kuststrook voorspeld. Ook achter de pier richting 
de haven wordt de boulevard verbreed. De truuk is dat de ene truck zand levert aan de andere truck, 
die via een truuk het zand ter plekke brengt. Ze zijn er nog een tijdje mee bezig denk ik. De 
strandtenthouders zullen het er moeilijk mee hebben. Uiteindelijk konden we bij een strandtent komen 
voor onze koffie of cappuccinootje en konden daar individueel afrekenen, geen getik. 
De sprookjes beelden van Grimm en Andersen staan achter hekken weggemoffeld. Het gebouw bij het 
museum “Beelden aan Zee” was uiteraard goed te zien.  
 We komen bij het beeld van het vissersvrouwtje,, als nagedachtenis aan de vissers die in heftige 
stormen ons zijn ontgaan. We staan dan voor de Keizerstraat en lopen langs huizen en hotels uit 1882, 
sfeer van weleer. 
We gaan langs de vuurtoren en zien een beeld, sommigen denken een Scheveningse vrouw achter een 
haringkar, de kunstenaar zal hier niet blij van zijn, het was als je de trappen oploopt een beeld van de 
marine te zijn. We wandelen langs de visafslag en vleien ons neer bij de visspecialist Simonis. Een 
blauwe reiger stondbuiten op een tafel, ik dacht om andere vogels af te schrikken, totdat ik zag dat het 
nekkie omhoog ging toen hij achter glas vis voorbij zag komen. We hadden onze bestelling gedaan en 
wachten wat komen ging, haring, rode poon, garnalen, lekkerbekjes en vissalades. Sinds de vorige keer 
dat we Scheveningen hebben aangedaan is er veel nieuwbouw gekomen en een 2e visafslag. We gaan 
daarna de Keizerstraat in en zingen “Samen kennen we de mosselman, hij woont in Scheveningen”, 
maar blijkt verhuisd en nu in Rotterdam te zitten. De lekkere patisserie zat er nog, snel doorlopen. 
We zijn op het eind van de Keizerstraat op bus 22 gestapt, en hebben veel van Den Haag gezien. Een 
Russische woning, de Russische ambassade en kwamen uiteindelijk bij metrostation Den Haag, even 
de deur openhouden en de laaste dame kon ook nog net mee.  
 

 
 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


