2025-07-09 Museum molen “De Ster” Kralingen

Vanaf metrostation Voorschoterlaan steken we de Oudedijk over en gaan via de Rozenburglaan de
Vredehofweg in. In de Vredehofweg staan scholen o.a. een vrije school. Sonja heeft hier op school
gegaan en zelf heb ik in een gemengde klas (4¢ en 5¢ klas) er een jaar als 4¢ klasser van een
dependance van de Bavoschool mogen spelen. We zien de juf op een kinderenwagen en een mooie
decoratie op de school. Links af, de Korte Kade op. Autoverhuurbedrijf 't Hart is er nu weg maar een
gapend gat gaf aan dat hier menig auto en bestelbusje hebben gestaan. Dit keer niet over de bruggen
maar langs de Plaszoom en zien molen De Ster. Hier is al enige tijd een museum naast gevestigd. lk
loop naar binnen en maak een afspraak voor een rondleiding over een half uur, want je begrijpt het al
we gaan eerst aan de koffie bij restaurant De Tuin. Tegenover molen de Ster stonden vroeger huisjes,
in een ervan is in 1905 mijn vader geboren en mijn opa was toen molenaar bij de molen De Ster en De
Lelie aan de Kralingse plas. De molens zijn de enige nog in werking zijnde snuifmolens in Nederland.
Bij het popfestival juni 1970, het podium stond op mijn vaders geboorteplek, werd er anders gesnoven.
We kregen een fantastische rondleiding en konden de molen ook bovenin bekijken. Op een étage was
een expositie over de herkomst van kruiden en tabak. Het museum heeft ook een museumwinkel waar
allerlei potjes De Ster kruiden gekocht kunnen worden. Daarna gaan we het Kralingse Bos in, lopen als
heilig kerstboomengeltje over het Roomselaantje en houden nog even stil bij het beeld van de Pelikaan,
die er staat als aandenken aan de schuilkerk die er tot 1802 heeft gestaan. Hierna gaan we snel naar
pannenkoekenrestaurant De Nachtegaal en strijken daar neer voor een pannenkoek of een twaalfuurtje.
Heerlijk en gezellig. We wandelen langs het hertenkamp gaan de tunnel onder de A16 door n komen in
het Lage Land. We komen langs de Caeciliatuin, waar ik mede als tuinkabouter mag schoffelen. Op de
voorlaatste foto zien we de perenboom die vijf jaar na de encycliek Laudate Si daar officieel is
neergezet.










