
2025-08-05 Huys Ten Donck Ridderkerk      
 

We vertrokken met de waterbus vanaf de Erasmusbrug naar Ridderkerk. We komen 
langs de watertoren in wijk de Esch. Er vertrekt een waterbus naar de overkant de 
Piekstraat waar inmiddels een 20 étages hoge torenflat staat. Daarna komen we langs 
Feyenoord met de twee gasbollen. Op die plek werden in de jaren zestig de 
gastoestellen geschikt gemaakt voor aardgas. Dan het eiland Brienenoord, waar we een 
paar keer gewandeld hebben. De dames in de waterbus en een foto als ze er in 
Ridderkerk uitstappen. Wat ganzen onderweg. 
Het Huys Ten Donck uit 1746, prachtig gebouw met stenen beelden van kinderen en 
leeuwen. 
Een prachtig aangelegde tuin met een gemillimeterde grasmat. Het huisje waar de 
kinderen vroeger gespeeld hebben en nu dames op de kiek gaan. 
Een vorig keer waren we in de herfst, nu stonden nog veel planten in bloei. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 


