
2025-08-19 Rotte en Oud Verlaat 
 

Joopie en Lenie gingen toch niet mee. Peugeotje bij Bolkruid gestald. We vertrokken met 
zijn tienen vanaf metrostation Hesseplaats. Beterschap Sonja. Willy leidde ons naar een 
voetpad langs de metrobaan. We liepen een stuk door het z.g. Hessebos. We staken de 
Wollefoppenweg over, klapdeurtje open gehouden en wandelden door een veld.  We 
kozen voor de korte route dus kwamen we niet langs de Zevenhuizerplas. Verderop 
zagen we een gebouw met CBS erop. Bleek niets met statistiek van doen, maar een 
school te zijn wist de andere Sonja te vertellen. Via de Vlietkade kwamen we bij café 
Oud Verlaat voor de koffie. Het was nogal warm en we zaten heerlijk onder een speciaal 
voor ons neergelaten luifel en hebben er gelijk een lunch genomen. Het broodje bal is er 
heerlijk maar ook de tosties met dik brood werden volledig verorberd. Bij de brug gingen 
we Ommoord in en liepen parallel aan de Rotte grotendeels in de schaduw. We zagen 
het Ommoordseveld, maar vele benen kozen voor rechtdoor. We staken de President 
Wilsonweg over, liepen langs de Nansenplaats naar metrostation Romeynshof. De 
stappenteller gaf bij sommigen 10.000 aan. 
Willy bedankt voor deze mooie route.   
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


