
2025-09-02 Zalmhuis 
 
We wandelen vanaf metrostation Capelsebrug. In het tunneltje prachtige platen van het havengebied 
van Rotterdam, hierbij een deel hiervan.  

We gaan door de tunnel onder de Abram van Rijckevorselweg en komen in de muziekbuurt van Capelle 
aan den Ijssel. 

Dan gaan de tien dames op de foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Door een poortje langs het voetbalveld Capelle-West komen we in Kralingseveer. Er staat een kerk van 
de Sikh`s. Even verderop komen we op de Ijsselmondenselaan met leuke oude huisjes, een NH-kerk en 
DE FIETS EN MAKER. Aan het eind staan de rug aan rug woningen. Daarna zien we de wijk 
Kralingseveer vanaf de Schaardijk. Dan zien we de halte van de waterbus. We gaan het Zalmhuis in 
zitten buiten voor de koffie en hebben een mooi uitzicht op de Maas, de langskomende schepen en al 
die auto`s die over de Brienenoordbrug rijden. Besloten wordt hier ook te gaan lunchen en dat doen we 
binnen omdat er zo nu en dan een briesje opstak. Voor velen werd het een twaalfuurtje uiteraard met 
zalm. Vroeger zwom er zalm in de Maas en was dit de visafslag. Gezellig, gelukkig konden we 
individueel afrekenen, vaak een gedoe. Els heeft mooie foto`s gemaakt 0.a. het oude schip dat langs 
voer. En toen de terugweg! 
Twee gingen over de Brienenoordbrug, vijf met de waterbus en vier de kortste route naar metrostation 
Capelsebrug huiswaarts.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


