2025-09-10 Schiedam museum, De Walvisch, fluisterboot, cooperatie-
museum en Bonte Koe

Met Jopie en Lenie naar de metro, overstappen bij Beurs verder naar Marconiplein. Daar met tramlijn
een en elf dames naar Schiedam. Weer door de Passage en de Hoogstraat naar Stedelijk museum
Schiedam. Voor we museaal gaan eerst aan de koffie waarna we over de verdiepingen uitwaaieren. In
de kelder de historie van 750 jaar Schiedam. Verder vele exposities Daan van Golden, vrouwen van
Schiedam, Morena Bamberger met haar donkere figuren, Bold & Gritty amstracte kunst uit de publieke
ruimte. Hierna wandelen we over de brug, komen op het Walvischplein, een straatje door en komen bij
molen De Walvisch om onze kaartjes voor de fluisterboot te krijgen. De Walvisch is een museum en
molenwinkel. Een uur varen met de fluisterboot door de havens van Schiedam met een gids die ons
veel over de omgeving kon vertellen. Bij de bruggen waar we onderdoor voeren moest er wel gebukt
worden. Dan voorzichtig vanuit de boot op de kant en doorwandelen naar de Lange Haven. Op de hoek
zit het Codperatie museum met een winkeltje waar drop werd ingelagen. Jaren terug hebben we
uitgebreid het museum bezocht. Even verderop gaan we langs de Havenkerk en staan stil bij de
chocoladewinkel/museum De Bonte Koe, ook daar werd inkopen gedaan. Via de Hoogstraat komen we
op het Broersvest waar we nog net in tramlijn 1 kunnen stappen. Dank aan Jopie en Ludo voor hun
foto’s. Een mooie dag met goed weer.



















