
2025-11-11 Delfshaven 
 
We spraken af bij metrostation Delfshaven, elf dames en een heer. Het was redelijk weer en we hadden 
er zin an. We gingen over de Schiedamseweg en sloegen voorbij de markt links af en kwamen in het 
Oosterse dorp. Weer terug op de Schiedamseweg de Vos met in zijn bek een tas met eten, het laat zien 
dat er veel door ratten en vossen `s-nachts wordt gescoord van al het voedingswaar dat we op straat 
achter laten. We gingen richting dakpark, zagen de Lee Towers flats en gingen het dakpark op, met een 
mooi uitzicht over de buurt. Onder het dakpark bevinden zich winkels. Bijna bij het eind, een trapje af en 
daar hebt je een buurttuin. Dan tot het gebouw van Diepenveen, waar we overgestoken zijn. Langs het 
pompgebouw en de jachthaven naar de Voorhaven en naar de koffie. We staken de Schiedamseweg 
over en kwamen bij SOIF uit. Heel gezellig koffie met en een kindermenu met appelmoes, patat en 
kroket en salade. Hierna de Voorhaven in , langs het zakkendragershuisje en de Pelgrimfatherskerk de 
Piet Heinstraat in waar Piet Hein is geboren, zijn daden benne groot. Op het plein staat een standbeeld 
van Piet. Naar de Molen en in de molen. Via een poortje bij de Voorhaven naar de Spanjaardstraat en 
terug bij metrostation Delfshaven.   
Ik eindig met een gedicht van Menno Smit, stond op de raam van café De Oude Sluis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delfshaven 
In Delfshaven liep ik menig middag rond, op zoek naar wat ik nergens anders vond 
op zoek naar oudheid en monument, op zoek naar kroegen waar iedereen je kent. 
 
Delfshaven zo mooi maar ook zo vaak verguisd, de deelgemeente waar heel Rotterdan je pad kruist.  
Delfshaven met Gommers, Ooievaar en Oude Sluis. Het mooie Delfshaven daar voel ik me thuis! 
 
Menno Smit 


