2025-11-25 Charlois

We starten vanaf Metrostation Zuidplein, negen dames en een man. Tegenover het gebouw van
gemeente Rotterdam locatie Charlois, schouwburg Zuidplein met de plastselijke bibliotheek.

We komen bij de hinkelbaan “kies jouw pad”. We
lopen richting Dorpsweg, komen langs winkeltjes

"+~ Gemeente Rotterdam en een mooi plein met speelgelegenheid voor de
kinderen, het Amelandseplein met de vuurtoren
Locatie Charlois van Ameland.

Langs de Kornhaanstraat waar voor Leni nog
herinneringen liggen.
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Jopie vermeldt:

Op de Dorpsstraat de RK kerk St Michael en Clements en het klooster van de Kapucijne Paters en
broeders. Op de jongensspeeltuin werd appartementenflat “ Michael “ gebouwd .

In 1951 werd er ‘n stuk aan de kerk aangebouwd!

Via de Wolphaertsbocht (waar voorheen naast de Gasfabriek in “ Wolf Coffee “ (helaas nu gesloten)
de schoenwinkel A Broeders, voor mijn moeder en 0.a nichtje Kitty Ammerlaan was!

Toen onverwachts in de oorlog de Autotunnel open ging, zij de winkel sloten en er als 1 van de eersten
doorheen liepen vv!




We wandelen door gaan door het zand i.v.m.
werkzaamheden, zien de kerk van Charlois maar
lopen toch door en we komen uit bij het
Feyenoord café 't Vinkje voor onze koffiestop.
Zelfs cappuccino met een koekje en gezelligheid
hadden ze daar. Doorgelopen naar de
Kaatsbaan, waar we metopen armen werden
verwelkomt door de vrijwilligers van Stichting
Historisch Charlois. We hadden helaas weinig
tijd, want drie mensen wachten op ons bij Tante
Sjaar. Voor volgend jaar komt dit op het
programma.

Immers Marion, Lex en Corrie wachten op ons en ik had doorgegeven dat we er om een uur zouden
zijn. Dus doorlopen langs het voormalige dorpshuis, de kerk van de Protestantse Gemeente, de
Boegoensevliet met die mooie boom en de Albatroslaan komen we bij Tante Sjaar aan.

l.p.v. de plaat van oud vliegveld Waalhaven hing er een kerststuk, ook de kerstooom

zorgde voor gezelligheid. Een laat twaalfuurtje en een seniorijsje was nodig om alle verloren caloriéen
weer terug te krijgen. Met de bus gingen we naar metrostation Maashaven en daarna huiswaarts.
Weer een frisse neus gehaald. Met dank aan Jopie voor het verhaal en de mooie foto's.






