We vertrokken vanaf de hal van Rotterdam
Centraal. Miniworld ging pas om 12 uur open, dus
eerst koffie met cake bij een pas geopende zaak
in het Groothandelsgebouw. Dan even
oversteken de Diergaardesingel, de Coolsestraat,
Zijdewindestraat en dan Miniworld in.

Even vragen, wanneer gaat het licht aan? Even
wachten, immers er is een tijdklok dat zorgt voor
de dag en nacht situatie. Gelukkig veel dag. De
mooiste dingen uit Rotterdam hebben we gezien,
de Kuip, het Stadhuis, het Depot, de Rotterdamse
haven, auto’s en treinen die af en aan reden,
badgasten aan het strand, koeien in de wei, een
boer op een tractor. Een geruime tijd zijn we er
geweest en daarna tijd voor erwtensoep. Hierna
zijn sommigen naar metrostation Blijdorp gelopen
over de Statenweg met vele herinneringen, de
Statenlaan en in het metrostation uitgebreidde
informatie over de electrische molen uit de 18e
eeuw die op die plaats gestaan moest hebben.







