
2025-12-23 Van Stadhuis naar Plan C 
 Met negen dames aan de wandel vanaf het stadhuis. We mochten van de bodes niet de étage op, 
maar een prachtige hal, waar Churchill toekijkt, in het midden een indrukwekkend beeld en prachtig glas 
in lood. Het stadhuis is prachtig met mooie beelden, een mooi balkon waar we Feyenoord graag op zien 
staan, een beeldje van een portier met sleutels links naast de entree. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De tuin in, die feestelijk was ingericht. Vanuit de tuin zie je de flat in aanbouw 
die achter het voormalige postkantoor er nog bij kon. Achterom langs het 
politiebureau naar het voormalige Rotterdam Museum, waar op dit moment het 
Rotterdampas gebeuren zich afspeelt. Binnen even de trap op in de 
Halvemaansteeg en we zien vitrines met oude opgravingen die daar tijdens de 
bouw van het stadhuis zijn gevonden, een oude schoen, een muil, knopen, 
kruiken, stenen pijpen e.a. Voor de bouw van het standhuis moest de hele wijk 
rond de Zandstraat wijken. 
Via het Haagseveer komen we op het Raamplein, tegenover het politiebureau 
en zien we een grote grammofoonplaat met daarop de beeltenis van Louis 
Davids, een bekende zanger van voor de oorlog, die zelf in de Zandstraat 
heeft gewoond. 
Via de Galerij met het stalen casco van de Delftse Poort die er vroeger heeft 
gestaan wandelen we naar de Binnenrotte. Voorbij de Meent waren de 
marktkramen, waar we ons tussendoor wurmden naar de Markthal. Bij 21 
Pinchosbar zaten we op de verdiepng aan tafel 15 en werden hartelijk door Eva de Jong van koffie of 
cappucino voorzien. In de Markthal nog even de                                                                                                                                                                                                                                                                       
In de Markthal Rotterdam vind je de Tijdtrap, een permanente tentoonstelling in het trappenhuis en de 
parkeergarage met archeologische vondsten die zijn opgegraven tijdens de bouw, die het verhaal 
vertellen van de geschiedenis van de plek, van middeleeuwse nederzettingen tot het ontstaan van de 
stad.  
Hierna het plein over naar de Overblaak met zijn kubuswoningen, via trapjes met en zonder leuning 
kwamen we in Plan C. In het restaurant Kade 4, met zicht op het Witte Huis, werd een mooie plek 
gevonden waar we onze Kerstlunch konden gebruiken, heel gezellig. 
Daarna via de Hoogstraat naar de Coolsingel, de dames gingen bij metrostation Beurs huiswaarts, ik 
pakte bij het Hofplein lijn 4 om thuis te komen.   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


