
2026-02-03 IJsselmonde 
We spraken af bij metrostation Wilhelminaplein, van daar uit met lijn 3 naar Keizerswaard. 
We zouden eerst naar Ank gaan die als somatische patient verblijft in verpleeghuis Meerweide. 
Ank heeft jarenlang met ons meegewandeld. Leuke herinneringen met haar en we kennen haar 
natuurlijk ook van de bijeeenkomsten van de KBO in de Emmauskerk waar ze in het koor zong. 
Fijn met haar gepraat en koffie gedronken. Ze is blij met haar plaats daar. Tot het laatst heeft ze thuis 
alles gedaan, zelfs de tuin. Hierna was het de bedoeling een fijne wandeling in het park “”De Twee 
Heuvels” te maken en verder in Ijsselmonde te wandelen. Helaas het begon te stortregenen. Dus met 
de tram weer snel huiswaarts. 
 

2026-02-11 Fotomuseum  
Vandaag naar het 
Nationale 
Fotomuseum, zaterdag 
nieuw geopend, in het 
Santosgebouw vlak bij  
metrostation Rijnhaven. 
Het Santosgebouw, 
prachtig, waar je de 
geur van koffie nog 
bijna ruikt. Een 
veelheid van mooie 
foto`s, voorl de vele 
foto`s van Rotterdam. 
Na afloop op het 
Afrikaanderplein tosti 
gegeten, aardig was 
dat we er ook een 
schotel met 
komkommer, tomaat, 
olijven en olijfolie 
bijkregen. 
 
 
 
 
 

 



Foto`s van de voormalige Maasbruggen, de Leuvehaven, Oranjeboombier drinkende jonge mannen, 
telexslierten, Ko van Dijk met een ander biertje, en Charlie Toorop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


