
2026-03-17 Diergaarde Blijdorp 
Met z`n zessen vertrokken we vanaf metrostation Blijdorp naar diergaarde Blijdorp. Niet zo moeilijk te  

vinden, er liggen stenen met de afdruk van een poot van olifanten die je 
volgt. Je komt langs het Vroesenpark, steek over en komt bij de kerk 
Anthonius Abt. Wat verder zien we een kunstwerk aan de brug over de 
Statensingel en een standbeeld van Fanny Blankers – Koen..  
Francina Elsje (Fanny) Blankers-Koen (Lage Vuursche, 26 april 1918 – 
Hoofddorp, 25 januari 2004) was een Nederlandse atlete. In 1948 won ze 
tijdens de Olympische Spelen in Londen vier gouden medailles. 
Daarnaast veroverde zij op de Europese kampioenschappen van 1946 en 
1950 in totaal vijfmaal goud, verdeeld over vier verschillende onderdelen. 

In 1999 werd zij door de internationale atletiekfederatie IAAF gekozen tot internationaal atlete van de 
20e eeuw. 
We steken over en met vertoon van onze Rotterdampas kunnen wij voor 5 euro naar binnen. Een hels 
kabaal van de vele flamingo`s. Wat verder lag een tijger te snurken. Dan komen we langs de 
herrieschoppende lepelaars. Rustig waren de drommedarissen en de olifanten. Sinds kort loopt er een 
olifant bij van 6000 kilo die voor nageslacht moet gaan zorgen. De giraffen waren bezig met hun lunch. 
De struisvogel had zich politiek opgesteld. Met wat navraag gingen we door het tunneltje onder de 
spoorbaan naar restaurant De Lepelaar. Diergaarde Blijdorp is namenlijk grondig aangepast. 
Lekker, gezellig gelunchd en dan naar Oceanium. Prachtige vissen, en dolle dolfijnen. 
We haden schitterend weer dus weer een mooi dagje uit. Met de bus gingen we naar Rotterdam 
Centraal en ieder zijn of haar weegs huiswaarts. 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 


