
2026-02-17 Spangen 
Vanaf metrostation Marconiplein vertrokken. Eerst bekijken het Justus van Effencomplex. In het 
complex kwam vroeger melkboer en bakker met wagen langs de deur, ook op de étage. 
We komen langs de Piet Paaltjesstraat en straten met namen van andere dichters. Dan binnendoor 
naar het Kasteel. Vanavond speelt Sparta de door fikse sneeuwval beeïndigde wedstrijd verder, 
vertelde de man in de Sparta funshop. De brasserie was dicht en het begon flink te regenen, Lijn 8 
wachtte op tramklanten. In de Huygensstraat een plaat met het Spartalied. Op de Mathenesserdijk het 
monument van Spiekman, de eerste socialist in de Rotterdamse gemeenteraad. We zijn doorgelopen 
tot de hoek van de Mathenesserweg, waar we met een goed kop koffie (Annette Turkse thee) op 
temperatuur konden komen. We zagen de Mathenesserbrug meermalen omhoog gaan. Het begon weer 
te regenen en we besloten daar ook te lunchen, te wrappen. Daarna liepen we langs de Delfshavense 
Schie op de Spangense kade en gingen via de Jan Kruijfstraat naar metrostation Delfshaven. Ludo gaf 
aan dat we toch nog 6000 stappen hadden gedaan. 
 
Justus van Effen,     Eindpunt lijn 8, 
dichters die keffen.     wedstrijd in de wacht, 
Hier ligt Poot,      Sparta tevreden, 
hij is dood.      gelijkspel gestreden. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

            
            
            
            
            
            
            



            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


